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Achter de Hoven

NIEUWS

Beste lezer, 

Er liggen weer een aantal maanden ach-
ter ons, waarin veel mensen actief zijn 
geweest op Achter de Hoven. Een aan-
tal jongeren brachten een vakantieweek 
door op de post om van daaruit allerlei 

activiteiten te organiseren met als doel om de inwoners 
van onze stad de Bijbelse boodschap te laten horen. Vele 
vrijwilligers hebben zich weer ingezet met hetzelfde doel.  
Het Thools mannenkoor ‘Rehoboth’ organiseerde i.v.m. hun 
50-jarig jubileum een middag in de Bovenkerk in Kampen 
om aandacht te geven aan het evangelisatiewerk in Leeu-
warden. Daar hoorden we uit Psalm 87 hele bekende woor-
den, maar toch ook zo leerzaam voor het evangelisatiewerk. 
Want wat zijn we soms druk, zo druk dat het wel lijkt of wíj 
mensen kunnen bekeren. Echter, boven al ons bezig zijn 
staat vers 4 uit Psalm 87: ‘Ik zal Rahab en Babel vermel-
den onder degenen die Mij kennen;’ Let op de eerste twee 
woordjes. Die zijn van zo’n grote betekenis voor al het werk 
in Gods Koninkrijk. ‘Ik zal …’. De Heere zal het doen. De Hee-
re zal mensenharten vernieuwen door de kracht van de Hei-
lige Geest. Er staat nog iets heel moois in deze zendings - of 
evangelisatie psalm in vers 6: ‘De HEERE zal hen rekenen 
in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar 
geboren. Sela.’ De Getrouwe en de Onveranderlijke God, 
Die rekent en Die telt. Wij maken zo vaak een misrekening 
en tellen verkeerd. Wij moeten wel eens aftellen. Maar de 

Heere telt in Zijn Koninkrijk nooit af, maar altijd op. Helpt en 
bidt u weer mee in de komende periode? Want dat is onze 
opdracht!

Sam de Visser
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ACTIVITEITEN
-  12 december haak- en breimorgen
-  16 december folderen met Genemuiden
-  22 december Kerstzangavond in de  

Grote kerk 20.00 uur
-  25 december Kerstuurtje 13.00 uur
-  9 januari haak- en breimorgen
-  17 januari bak- en kinderclub

SAMENKOMSTEN
-  Elke zondag om 9.30 uur en 16.00 uur.
-  Elke zondag een Bijbeluurtje om 12.00 uur.

INLOOPHUIS
De inloop is elke vrijdag en zaterdag  
open van 11.00 - 15.00 uur.

COLOFON
Jaargang 14, nummer 36
December 2023

Evangelisatiepost
Gereformeerde Gemeente
Evangelist S. de Visser
Achter de Hoven 2-c
8933 AJ LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2883929
E-mail: sdevisser@bijbelcentrum.nl
Website: www.inloophuisachterdehoven.nl

Giften van harte welkom op
NL79 RABO 0159 3425 70

Beste lezer,

Achter 
de 
Hoven

Locatie: Grote Kerk van Leeuwarden. 

Aanvang: 20.00 uur

Van harte uitgenodigd!
Aanmelden is verplicht. 

Ga hiervoor naar www.naarhetconcert.nl

of scan de QR code.

KERSTZANGAVOND 
D.V. vrijdag 22 december 



Vrijdag 15 september zijn we met in totaal 18 personen naar Leeuwarden 
gereden om te folderen. We kwamen bij ‘Achter de Hoven’ aan en daar 
stond evangelist De Visser en coördinator  Fahner te wachten met een 
grote stapel folders. Na een stukje uit de Bijbel te hebben gelezen en 
gebed zijn we gaan folderen in de stad. Iedereen ging in kleine groepjes 
naar een wijk om de folders door de brievenbussen te stoppen.

Na anderhalf uur folderen waren de tassen zo goed als leeg. Inmiddels 
was het ook al donker geworden en hebben we de Evangelisatiepost weer 
opgezocht. Intussen had evangelist De Visser een lekkere frikandel of 
kroket opgehaald en iedereen deed die zich goed smaken.

We hopen en bidden dat de folder mag worden gelezen en dat de mensen  
in Leeuwarden mogen horen van de noodzaak van bekering van het hart en 
dat het ook mogelijk is. Op een aantal brievenbussen stond een ‘nee nee’ 
sticker. Eigenlijk staat er ook op ons hart ‘nee nee’. We willen van nature 
ook niks te maken hebben met de Heere. Ook wij hebben de bekering van 
ons hart nodig. 

JEUGDVERENIGING OUDEMIRDUM

Uw gift voor de evangelisatiepost is van harte welkom 
op NL79 RABO 0159 3425 70 of via de QR-code

KINDERCLUB
Op 20 september jl. was de opening van het Bak- en kinderclubseizoen. 
Dit jaar stonden we met een partytent in de ‘Oranjewijk’. Dit is de wijk waar 
ook Achter de Hoven is. De aanwezige kinderen hebben geknutseld met 
papier en hebben wat lekkers gegeten en gedronken. Het was een leuk 
uurtje waar we de kinderen hebben uitgenodigd om de Bak- en kinderclub 
te bezoeken op de post. De kinderen gingen met een boodschap mee naar 
huis. Hopelijk tot ziens!

SNIPPER
Onlangs mocht ik weer een keer mee-eten 
tijdens de maaltijd op donderdag. Zoals altijd 
was de maaltijd weer verrukkelijk. En als je 
honger hebt geniet je nog meer.

“Honger kennen we niet”, hoor ik al iemand 
zeggen. “Ik kom hier niet alleen voor het eten 
hoor, ik wil ook meer weten uit de bijbel en over 
het geloof”, zei een tafelgenoot. Honger kennen 
we niet? Er is in Leeuwarden in ieder geval 
honger naar het Woord. Mooi hè! “Daarvoor 
zijn we hier”, hoorde ik later iemand zeggen. 
Hopelijk zijn ze niet snel verzadigd. George

EVANGELISATIEWEEK 2023
Achter de Hoven. Ons thuis deze week. De 
plek waar we ons over de Bijbel buigen, 
ervaringen delen, kwetsbaar mogen zijn, elkaar 
bemoedigen, stil zijn, sámen stil zijn, zingen, 
lachen, huilen, zoeken, meer leren over elkaar, 
maar vooral over onze God. 
 
We zagen hoe mensen ons letterlijk de rug 
toekeerden, zodra we spraken over God. 
Hoe mensen platweg zeiden het niet nodig 
te hebben. Tegelijkertijd zagen we ook hoe 
God het evangelisatie- en flyerwerk zegende. 
Vrijdag met de gratis lunch mochten er maar 
liefst 12 nieuwe mensen aanwezig zijn, wat de 
evangelist in al die jaren nog niet eerder had 
meegemaakt. En wat zet het ons dan op onze 
plek, als we beseffen dat zij zó dankbaar zijn 
met iets ‘simpels’ als een gratis lunch. Ook 
het zingen op straat, wat we meerdere keren 
mochten doen, waardoor mensen geraakt 
werden. 
 

We hebben veel geleerd, gezien en mogen 
getuigen. Nu mogen we het gezaaide 
overgeven in Zijn handen. Hij Zelf zal zorgen 
voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. De 
HEERE liet onze groep zien een getrouwe God 
te zijn, Die alle lof en eer waard is! Bid u met ons 
mee dat Hij het gezaaide verder wil uitwerken? 
 
Soli Deo Gloria!


